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Gezegende Kerstdagen!  
Het zijn woorden die we elkaar de 
komende periode toewensen.  
 
Als PaKaN! geloven we in relaties en dat die 
het beste tot hun recht komen als we God en 
elkaar ook beter leren kénnen.  
We willen vanuit de relatie met God geloof 
‘Leven’, ‘Beleven’ en ‘Uitleven’.  
Als jeugdwerker mag ik voorzitter zijn van 
PaKaN! en daaromheen een groep toegewijde 
helpende handen.  
 
Hieronder staan onze visie en missie. Leest u 
die eens goed. Komen die tot uiting? Waar 
mist u wat? Of waar doen we het al goed? 
 
Spreek ons gerust aan. We zullen ons in dit 
kerstkatern aan u voorstellen, vertellen wat 
ons drijft en onze gedachten met u delen. 
Wellicht raakt u enthousiast om ook 
vrijwilliger of jeugddiaken of -ouderling te 
worden.  
 
Veel leesplezier gewenst!  
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Ik mag de Blijde 
Boodschap over Gods 

Zoon delen met mensen. 
Wat ik hierin prachtig vind 
is dat ik hier zelf ook weer 

veel in ontvang. Niet 
alleen in de eredienst, 

maar ook op 
huisbezoeken en andere 

plekken.  

Mijn droom voor de wereld 
is dat meer mensen met 
Jezus gaan leven. Geloof, 
hoop en liefde zijn niet 
alleen goed voor jezelf, 
maar ook voor anderen. 

 

Het mooie aan mijn werk vind ik 
dat je als dominee het grote 

verhaal van God en de 
levensverhalen van mensen met 

elkaar in verbinding brengt. 
 

Het kleine meisje van de HOOP 
In de dagen voor kerst denken we vanzelfsprekend veel aan HOOP. Jezus kwam op aarde als redding voor de hele wereld. Daar 
mogen we naar uitzien. Maar hoe ziet die HOOP eruit?  
Ik las laatst een boek van Margriet van der Kooij, zij schreef een boek met de titel: ‘Het kleine meisje van de HOOP’. Voorgesteld in 
een plaatje van twee oude vrouwen in ruisende rokken met tussen zich in een klein meisje. En het lijkt alsof die twee vrouwen het 
kleine meisje leiden. Maar als je goed kijkt zie je dat het kleine meisje de twee vrouwen vooruit trekt.  
Deze twee vrouwen: ‘Geloof’ en ‘Liefde’. Het zijn twee grote christelijke deugden, maar de kleinste trekt alles op gang.  
Van deze drie is HOOP namelijk de enige die vooruit kan kijken naar wat nu nog niet ‘is’.  
Want het ‘geloof’ ziet alleen wat ‘is’. HOOP ziet wat ‘zal zijn’. De ‘liefde’ heeft slechts lief wat ‘is’. HOOP bemint wat ‘zal zijn’. 
 
Zie jij ze om je heen? Het kleine meisjes van de HOOP?  
In een kleinzoon die zijn oma bezoekt.  
De moeder die nachtenlang een huilend kind in slaap wiegt.  
De tiener die ervoor kiest om vrijwilliger te zijn om de wereld een stukje mooier te maken.  
Zie je haar? Dat kleine meisje van de HOOP? Ze wijst vooruit naar dat kleine Jongetje in de kribbe.  
Een gezegend Kerstfeest toegewenst!        Egbert-Jan Haselhorst 

 
 

 

 

  

Bij Kerst denk ik speciaal 
aan God die in Jezus, als 
een kwetsbaar kindje, bij 
ons wil zijn en zijn leven 

met ons delen wil. 
 

 

Reyer van Harten 
Jeugddiaconie 

Doriene Boezelman 
Jeugddiaken 

Mijn droom is dat we samen 
kerkzijn voor jong en oud, met en 
voor elkaar. Dat we samen op weg 
mogen gaan met God. 

Bij Kerst denk ik aan: Het 
Kerstverhaal horen; Jezus is 
geboren om de wereld te redden. 
Kerst is warmte, samen zijn met 
degenen die me lief zijn en 
muziek van Soli deo Gloria in de 
Kerstnachtdienst en op  
1e Kerstdag. Hoop op Licht en 
vrede op aarde! 

Ik ben getrouwd met Ilse. Samen 
hebben we 4 kinderen. Ik ben lid 
van PaKaN! geworden omdat ik het 
belangrijk vind om kinderen en 
jongeren bij het geloof en de kerk 
te betrekken.  
 
Ik ben een doener, daarom kan ik 
mijn geloof het beste uitdragen 
door te doen, geloven met  
      handen en voeten. 

Als moeder van twee tieners wil ik 
graag op een praktische manier het 
geloof doorgeven en voorleven. Als 
jeugddiaken doe ik dit samen met 
anderen door o.a. acties rondom de 
decembertas en interkerkelijke 
activiteiten te organiseren. 

Hans de Greef 
Predikant 

Jos Hoogstede 
Predikant 
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Mijn wens voor de kerk is 
dat jongeren (maar ook 
ouderen) over het 
Evangelie horen en 
groeien in geloof. 
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Meditatie 
 

 
 

‘En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en 
u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die 
schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de 

morgenster opgaat in uw hart.’ (2 Petrus 1:19) 
 
Hoe leven we naar Kerst toe? Misschien vol verwachting, maar 
het kan ook zijn dat je liever hebt dat het snel voorbij is. Dat 
hoor ik wel eens van mensen. Dat is niet omdat ze de 
boodschap van Kerst niet belangrijk vinden, maar omdat 
verdriet in de weg zit, terwijl de rest van de wereld feest viert. 
Nu gaat Kerst over Licht in de duisternis. Het profetische 
woord, waar Petrus over spreekt, is vergelijkbaar: ‘een lamp 
die schijnt in een duistere plaats’. Toch lijkt het via de media 
alsof Kerst een feest is om te vieren hoe geweldig goed we het 
voor elkaar hebben, vol glitter en glamour. Het is goed te 
begrijpen dat mensen die het moeilijk hebben, opzien tegen 
zo’n feest. 
Het is jammer dat de echte boodschap van Kerst niet meer 
centraal staat. Genieten van gezelligheid en lekker eten met 
Kerst is natuurlijk niet erg (je mag toch ook vieren dat Gods 
Zoon op aarde kwam!), maar luxe alleen is maar kaal. Als je 
verdriet hebt, dan staat je hoofd daar ook helemaal niet naar. 
Daar zit geen troost in, maar wel in de echte boodschap van 
Kerst: de geboorte van Jezus. De Zoon van God werd in 
armoede, in een stal geboren. Christus begrijpt dus wat 
moeilijke omstandigheden zijn. Je mag weten dat de Here je 
niet alleen laat, als het donker is. Kerst is juist bedoeld voor 
mensen die het moeilijk hebben en Hem nodig hebben. Zijn 
licht mag troostend schijnen in je hart, zodat je toch hoop 
houdt. 
 
Kerst is verder een feest voor schuldige mensen die verlossing 
zoeken. Ook hier houdt de media ons wel eens een vertekend 
beeld voor, alsof we allemaal constant voor elkaar klaarstaan 
en altijd overvloedig aan goede doelen geven. Natuurlijk is het 
goed om met Kerst je naaste lief te hebben, maar dat hoor je 
het hele jaar door te doen. Helaas zit er ook duister in het hart, 
door zonden in je leven. Wat een wonder, toch een feest, dat 
in je eigen hart het vergevende licht van de Verlosser mag 
opgaan. 
 

Ds. Jos Hoogstede 
 
 

 

Leesrooster 
 

 
Za 
Zo.  22 dec. Lucas 1:39-56 Vierde advent 
Ma  23 dec. Lucas 1:57-66  
Di.  24 dec. Lucas 1:67-80 Kerstnacht 
Wo.  25 dec. Lucas 2:1-21 Eerste kerstdag 
Do. 26 dec. Psalm 98 Tweede kerstdag 
Vr. 27 dec. Psalm 97  
Za. 28 dec. Psalm 8  
Zo. 29 dec. Lucas 2:22-35  
Ma. 30 dec. Lucas 2:36-40  
Di. 31 dec. Psalm 90 Oudejaarsdag 
Wo. 1 jan. Psalm 92 
Do. 2 jan. Titus 1,1-4 
Vr. 3 jan. Titus 1,5-16 
Za. 4 jan. Titus 2,1-10 
Zo. 5 jan. Psalm 87 
Ma. 6 jan. Titus 2,11–3,7 Epifanie 
Di. 7 jan. Titus 3,8-15 
Wo. 8 jan. Psalm 136 
Do. 9 jan. Lucas 2,41-52 
Vr. 10 jan. Lucas 3,1-9 
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Zondag 22 december 4e Advent 
 

 
 

Hervormde gemeente 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. J.F. Hoogstede 
Organist: Alexander Zuidema 
Ouderling van dienst: Jan Nijzink 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heer: Johan Vosjan  
 Marianne Vosjan 
 
Vinkenbuurt 
10.00 uur: Ds. H. Dorgelo 
Organist: Willemien Gerritsen 
Ouderling van dienst: Riek Noeverman 
Kinderneven-/Tienerdienst: Geen 
 
Ommen Samen kerk 
19.00 uur: Ds. H. Dorgelo, Lessons en Carols 
Organist: Gert Diepeveen 
Ouderling van dienst: Ineke Noeverman 
Gastdames: Jacqueline ten Kate  
 Ineke Noeverman 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. J. de Haan, Veenendaal 
Organist: Gerrit Hilberink 
Ouderling van dienst: Mw. M. Hogenkamp-Kroese 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastdames: Mw. H. van Dijk  
 Mw. A. Vedders 
 
Witharen 
10.00 uur: Ds. G. Holverda, Hardenberg 
Organist: Freddie Bruins 
Ouderling van dienst: Mw. I. Bremmer 
 
 
 

Weekopening, -sluiting 
 

 
‘t Vlierhuis 
Maandag 23 dec. 10.30 uur: Dhr. K. Schaap 
 
Oldenhaghen / Nijenhaghen 
Vrijdag 27 december: Geen weeksluiting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dinsdag 24 december Kerstnacht  
 

 
 

Hervormde gemeente 
 
Ommen 
23.00 uur: Ds. J.F. Hoogstede  
 M.m.v. Franciska en Thirza  
 van der Wal 
Organist: Lydia Volkerink 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastdames/-heren: Werkgroep 
 
Vinkenbuurt 
19.00 uur: Kerstsamenzang 
Organist: Margriet Hierink 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
21.30 uur: Ds. W. den Braber 
 M.m.v. slagwerkensemble  
 Soli Deo Gloria 
Pianist: Frans Dijkstra 
Online: www.kerkomroep.nl 
 
 

Woensdag 25 december 1e Kerstdag 
 

 
 

Hervormde gemeente 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. H. Dorgelo 
Organist: Gert Diepeveen 
Ouderling van dienst: Ada van der Snel 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heer: Arie van Dorland  
 Geertje Geerligs 
 
Vinkenbuurt 
10.00 uur: Ds. J.F. Hoogstede  
 M.m.v. mannenkoor  
 Witharen/Vinkenbuurt 
Organist: Klaasje Hemstede 
Ouderling van dienst: Margriet Hierink 
Kinderneven-/Tienerdienst: Geen 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
08.30 uur:  Ds. K. Jelsma 
Organist:  Klaas Schaap 
Ouderling van dienst:  Mw. A. Pasjes-Vrielink 
Kindernevendienst:  Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heer:  Fam. Meulenkamp 
 
10.15 uur:  Ds. K. Jelsma 
 M.m.v. Soli Deo Gloria A-orkest 
Organist:  Klaas Schaap 
Ouderling van dienst:  Dhr. G. Warner 
Kindernevendienst:  Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heren:  Dhr. R. Robijn 

Kerkdiensten 
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 Fam. Doldersum 
Witharen 
10.00 uur: Mw. ds. E. Wisseling,  
 Dedemsvaart 
Organist: Frans Dijkstra 
Ouderling van dienst: Mw. I. Bremmer 
 
 
 

Donderdag 26 december 2e Kerstdag 
 

 
 

Hervormde gemeente 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. J. Tiggelaar, Nieuwleusen  
 m.m.v. Ommer Mannenkoor 
Organist: Riekus Hamberg 
Ouderling van dienst: Gerrit Beniers 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastdames: Jennie Beniers  
 Jenny Hofmeijer  
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
09.30 uur: Kinderkerstfeest, zie poster 
 www.kerkomroep.nl 
 
 
 

Zondag 29 december 
 

 
 

Hervormde gemeente 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. H. Dorgelo 
Organist: Wim de Just 
Ouderling van dienst: Rijk Stobbelaar 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heer: Bennie Scheppink  
 Jennie Scheppink 
 
Vinkenbuurt 
10.00 uur: Ds. J.F. Hoogstede 
Organist: Willemien Gerritsen 
Ouderling van dienst: Riek Noeverman 
Kinderneven-/Tienerdienst: Geen 
 
Ommen Samen kerk 
19.00 uur: Ds. J.F. Hoogstede 
Organist: Gert Diepeveen 
Ouderling van dienst: Marinus Dunnewind 
Gastdame/-heer: Marinus Dunnewind  
 Mariëlle Hekman 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. W. den Braber 
 Afscheidsdienst 
Organist: Klaas Schaap 
Ouderling van dienst: Dhr. R. Timmerman 
Kinderkerkdienst: Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 

Gastdame/-heer: Fam. Visscher 
Witharen 
10.00 uur: Ds. K. Jelsma, doopdienst 
Organist: Gerrit Hilberink 
Ouderling van dienst: Mw. H. van Beesten 
 
 
 

Weeksluiting 
 

 
Oldenhaghen / Nijenhaghen 
Vrijdag 3 januari: Geen weeksluiting 
 
 
 

Dinsdag 31 december Oudejaarsdag 
 

 
 

Hervormde gemeente 
 
Ommen Samen kerk 
16.00 uur: Ds. J.F. Hoogstede 
Organist: Riekus Hamberg 
Ouderling van dienst: Jolanda van Beesten 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastheren: Jan Companje  
 Albert van der Vegt 
 
Vinkenbuurt / Witharen Samen kerk 
19.30 uur: Ds. H. Dorgelo 
Organist: Margriet Hierink 
Ouderling van dienst: Herbert Kippers 
Kinderneven-/Tienerdienst: Geen 
 
 
 

Woensdag 1 januari Nieuwjaarsdag 
 

 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen Samen kerk 
10.00 uur: Ds. J.S. de Greef 
Organist: Klaas Schaap 
Ouderling van dienst: Dhr. G. Tent 
Online: www.kerkomroep.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zondag 5 januari  
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Hervormde gemeente 
Ommen Samen kerk 
09.30 uur: Ds. H. Dorgelo, ds. J.S. de Greef 
 dopelingendienst 
Organist: Riekus Hamberg 
Ouderling van dienst: Marieke Veneberg 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heer: Jacqueline ten Kate  
 Wim ten Kate  
U kunt koffiedrinken na de dienst in de kerk 
 
Vinkenbuurt 
10.00 uur: Ds. G.A. Trouwborst,  
 Nieuwleusen 
Organist: Klaasje Hemstede 
Ouderling van dienst: Jolanda van Beesten 
Kinderneven-/Tienerdienst: Geen 
U kunt koffiedrinken na de dienst 
 
Ommen Samen kerk 
19.00 uur: Ds. B.G. Breunesse, Hardenberg 
Organist: Gert Diepeveen 
Ouderling van dienst: Jan Nijzink 
Gastheren: Jan Companje  
 Jan Nijzink 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen Samen kerk 
09.30 uur: Geen dienst 
 Zie Hervormde gemeente 
 
Witharen 
10.00 uur: Ds. H. Baart, dopelingendienst 
Organist: Gert Olthof 
Ouderling van dienst: Dhr. H. Petter 
 
 
 

Weeksluiting 
 

 
Oldenhaghen 
Vrijdag 10 jan. 18.30 uur: Ds. J. Riemersma 
 
Nijenhaghen 
Vrijdag 10 jan. 19.30 uur: Ds. J. Riemersma 
 
 
 

Bij de diensten 
 

 
Adventsproject Kindernevendienst ‘Help jij mij hopen?’ 
In zowel de Gereformeerde kerk als in de Hervormde 
gemeente werken we tijdens Advent bij de Kindernevendienst 
aan het thema ‘Help jij mij hopen?’ 
In de adventstijd kijken we uit naar het kerstfeest dat komt. We 
horen hoe in de Bijbel hoop wordt gegeven en we delen onze 
hoop met elkaar.  
Het project voor deze weken is niet alleen bedoeld voor de 
kinderen, maar voor de hele gemeente. Met jong en oud 
helpen we elkaar hopen. Elke week staat er dan ook een 
specifieke vraag centraal. Een vraag met veel antwoorden. Jong 
en oud mag vertellen waar zij hoop van krijgt, waar zij blij van 
wordt. 
 

22 december | Vierde advent 
Lucas 1:39-45 / Goed nieuws. 

Maria gaat naar haar tante 
Elisabeth. Allebei hebben ze goed 
nieuws: ze zijn in verwachting. 
Het kind van Elisabeth beweegt in 
haar buik als Maria eraan komt. 
Vraag: naar welke muziek luister 
jij graag? 

 
25 december | Kerst 
Lucas 2:1-20 / Bron van hoop. 

Jezus wordt geboren in een stal in 
Bethlehem. Herders horen het 
nieuws van een engel en gaan op 
weg naar de stal. Daar zien ze het 
wonder met hun eigen ogen. 
Vraag: wat vind jij bijzonder aan 
kerst? 

 
22 december Lessons and Carols Hervormde kerk 19.00 uur 
Deze Lessons en Carols zijn ontstaan uit een traditie in 
Engeland, bedoeld om de reguliere kerkdienst wat 
toegankelijker te maken zodat meer mensen de dienst gaan 
bijwonen. 
Medewerking verlenen het Kamerkoor Salland, o.l.v. Henk 
Ophoff en organist Marin van Heerde. Voorganger is ds. Henry 
Dorgelo. Na de dienst wordt u een kop koffie / thee 
aangeboden en kunt u napraten met de medewerkers over 
deze dienst. Bij de uitgang wordt een collecte gehouden ter 
bestrijding van de onkosten. 
 
24 december Kerstsamenzang om 19.00 uur. 
In plaats van de traditionele kerstwandeling is er op deze 
dinsdag om 19.00 uur een Kerstsamenzang in de kerk in 
Vinkenbuurt. Wij willen dan samen bekende en vertrouwde 
kerstliederen zingen. Margriet Hierink begeleidt de samenzang 
op het orgel. Er is geen overdenking, wel wordt er een 
kerstverhaal gelezen. Bij de uitgang wordt een collecte 
gehouden. Iedereen is van harte welkom om deze 
zangavond/kerstviering mee te beleven. Jong of oud, iedereen 
hoort erbij!!! En natuurlijk is er na afloop gelegenheid om 
elkaar te ontmoeten onder het genot van warme 
chocolademelk met wat lekkers.   
 
24 december Kerstnachtdienst om 23.00 uur 
Op deze dinsdagavond is er de jaarlijkse kerstnachtdienst! De 
dienst begint om 23.00 uur in de Hervormde kerk. Het thema 
van de dienst is: Nieuw hart.  
Ds. Jos Hoogstede zal in deze dienst voorgaan en de muzikale 
medewerking komt van het opkomende duo: Franciska & 
Thirza van der Wal. Kom allemaal deze kerstnachtdienst met 
ons meebeleven!   
De collecte gaat naar de Kerstactie van Pan de Vida. Kansarme 
kinderen in Peru willen zij voorzien van speciale tassen vol 
liefde, zorg en het mooie kerstnieuws! Helpt u ook mee?!  
Na afloop van de dienst zal Soli Deo Gloria buiten diverse 
kerstliederen voor ons spelen bij Pand25. Daar schenken wij 
ook glühwein en warme chocomel voor de liefhebber in deze 
bijzondere nacht. Komt allen tezamen..!  

De voorbereidingscommissie, Fred, Marleen,  
Anja, Jako, Melanie en Dorinda 

 
25 en 26 december Diaconiecollecte voor Kinderen in de Knel. 
Help kinderen in Oekraïne de oorlog door 
Iedereen in Oekraïne, van jong tot oud, is blootgesteld aan de 
gevolgen van de oorlog in het land. Maar de veerkracht van de 
mensen in Oekraïne is bewonderenswaardig. Ondanks de 
oorlog en de ellende die dit veroorzaakt, bouwen ze elke dag 
aan hun toekomst. Voor zichzelf, maar vooral voor hun 
kinderen. 
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Door de jarenlange contacten met Oekraïense kerken kan Kerk 
in Actie hulp bieden in het hele land. Zij biedt kinderen een 
veilige plek om te spelen en psychosociale hulp om mentaal 
gezond te blijven. Oekraïense gezinnen ontvangen voedsel- en 
zadenpakketten, zodat ze toch eten op tafel hebben. Op 
centrale plekken in getroffen steden staan mobiele locaties 
waar kinderen en hun ouders kunnen opwarmen en hun 
verhaal kwijt kunnen. Kerk in Actie helpt ook bij het herstel van 
kapotgebombardeerde schoolgebouwen, zodat kinderen 
kunnen blijven leren. 
Help kinderen in Oekraïne de oorlog door. Doe je mee? Geef 
aan de collecte of maak je bijdrage over op  
NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte 
kinderen Oekraïne, of doneer online. Hartelijk dank! 
Meer informatie op kerkinactie.nl/kerst 
Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? 

De diaconieën 
 

Hervormde gemeente 
 
5 januari Kerk Vinkenbuurt. 
Op deze zondag is er na de dienst koffiedrinken en kunnen we 
elkaar een goed en gezegend Nieuwjaar toewensen in het 
Buurthuis Vinkenbuurt. 
 
Collecten 
22 december 
Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie en Kerk 
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
Lessons and Carols: Bestrijding onkosten 
 
24 december 
Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie Kerstactie van Pan de  
  Vida (Ommen) en Kerk 
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
 
25 december 
Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie KiA Werelddiaconaat  
  Kinderen in de Knel en Kerk 
Uitgangen: Kerstpakketten Jonge Kerk /  
  zending 
 
26 december 
Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie KiA Werelddiaconaat  
  Kinderen in de Knel en Kerk 
Uitgangen: Kerstpakketten Jonge Kerk /  
  zending 
 
29 december 
Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie en Kerk 
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
 
31 december 
Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie en Kerk 
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
 
5 januari 
Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie en Kerk 
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / ZWO 
 
Zondagskind 
Ommen 
29 december: Nathan Haveman 
5 januari:  Pip Pikkert 
 
 
 
Kinderoppas 
Ommen 
22 december: Sharon Hekman 
  Marianne Schuttert 

25 december: Gerjo Snijder 
  Samantha Zwanepol 
29 december: Linda van de Meeberg 
  Maaike Sportel 
5 januari:  Anja Bolks 
  Indy Bolks 
 
Ongeveer een half uur voor het begin van de dienst kunt u uw 
kinderen brengen in de aanbouw van de kerk. 
 
Vinkenbuurt 
Kinderoppas in overleg met Wilma Pasman  
 

Gereformeerde kerk 
 
Collecten 
22 december 
Ommen 
1ste Collecte: Diaconie 
2de Collecte: Kerk 
3de Collecte: ZWO 
 
Noaberkerk Witharen 
1ste Collecte: Diaconie  
2de Collecte: Kerk 
3de Collecte: Noaberkerk 
Zendingsbakjes: ZWO 
 
24 december 
Ommen 
1ste Collecte: Diaconie  
2de Collecte: Kerk 
3de Collecte: ZWO 
 
25 december 
Ommen 
1ste Collecte: Diaconie KiA Kinderen in de  
  Knel 
2de Collecte: Kerk 
3de Collecte: ZWO 
 
Noaberkerk Witharen 
1ste Collecte: Diaconie KiA Kinderen in de  
  Knel 
2de Collecte: Kerk 
3de Collecte: Noaberkerk 
Zendingsbakjes: ZWO 
 
29 december 
Ommen 
1ste Collecte: Diaconie  
2de Collecte: Kerk 
3de Collecte: ZWO 
 
Noaberkerk Witharen 
1ste Collecte: Diaconie  
2de Collecte: Kerk 
3de Collecte: Noaberkerk 
Zendingsbakjes: ZWO 
 
1 januari 
Ommen 
1ste Collecte: Diaconie 
2de Collecte: Kerk 
3de Collecte: ZWO 
 
 
 
5 januari 
Ommen 
1ste Collecte: Diaconie  
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2de Collecte: Kerk 
3de Collecte: ZWO 
 
Noaberkerk Witharen 
1ste Collecte: Diaconie  
2de Collecte: Kerk 
3de Collecte: Noaberkerk 
Zendingsbakjes: ZWO 
 
Kinderoppas 
Ommen 
22 december: Marloes Kassies 
25 december: 08.30 Karin Doldersum 
         10.15 Marijke van Harten 
  Anne Lotte Heijink 
29 december: Nelleke Heijink 
5 januari:  Onbekend 
 
 
 

Wijkberichten 
 

 
Jarigen 80+ 
Onderstaande gemeenteleden hopen 
binnenkort hun verjaardag te vieren: 
 
 
Mw. W. ten Cate-Grooters 
Mw. G.C. Koekkoek-Rabbinge 
Mw. H. Emmink-de Lange 
Dhr. W. Steen 
Dhr. L. Vos 
Dhr. H. Kamphuis 
Dhr. B.J.H. Klomp 
Mw. J. Nijhuis-Veurink 
Mw. J. Vegter-Evertse 
Dhr. W.A. van Ree 
Mw. W. Verboom-de Boer 
Mw. A. Eggen 
Mw. T. Wignand-Bosma 
Mw. J. van Elburg-Bouwhuis 
Dhr. G.J. Paarhuis 
Dhr. D.E. Visser 
Mw. G.H. v.d. Linde-Winters 
Mw. G.M. Martens-Muis 
Mw. A. van der Meulen-Sliekers 
Dhr. B.J. Bremmer 
Dhr. G. Veld 
Dhr. A. van der Vegt 
Dhr. O. Huising 
Mw. F. Spijkers-Boerman 
Mw. M. ter Avest-Harkema 
Mw. J.G. Houpst-van Schaik 
Mw. F. Gerrits-Willems 
Mw. H. Veldman-Gerrits 
Mw. L. Streefland-v.d. Maas 
Mw. D. Dunnewind-Westhuis 
Mw. D.J. Huisman-de Lange 
Mw. H.J. Paarhuis-Fokkert 
Dhr. H. Schuurhuis 
Mw. J. Olsman-Welink 
Dhr. A.J. Hasselo 
Dhr. J. Brinks 
Mw. W. Geertman-Wennemars 
Mw. M. ter Horst-Ganzeboer 
Dhr. J. Zweers 
 
We wensen u een fijne verjaardag en een goed en gezegend 
nieuw levensjaar toe. 
 

 
 

Noord-West 
 

 
Predikant: Ds. H. Dorgelo 
  dsdorgelo@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: maandag vrije dag 
 
Coördinator: Mw. W. Ekkelkamp-Koopman 
  herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl 
 

Bij de diensten 
Op 1e Kerstdag verleent Crescendo haar medewerking aan de 
dienst. Samen met hen en het orgel zingen wij bekende 
Kerstliederen. In deze dienst zal ook het adventsproject van de 
kindernevendienst worden afgesloten. Wij hopen dat dan 
uiteindelijk de hoop zal worden gevonden. 
De eerste zondagse eredienst van het jaar is op 5 januari. Dit is 
een dopelingendienst. Voor deze dienst nodigen wij alle 
gezinnen uit waar in het afgelopen jaar een kind is gedoopt. De 
doopouders ontvangen hiervoor binnenkort nog een 
uitnodiging. 
 

Tot Slot … 
Alweer bijna een jaar voorbij! Het is net alsof de laatste jaren 
de dagen en maanden sneller gaan. Wanneer je dat merkt dan 
word je volgens een menselijke wijsheid oud. Ik hoop dat ik 
met het ouder worden ook (iets) wijzer mag worden. In het lied 
Happy Xmas, dat je nu zo vaak op de radio hoort, wordt de 
vraag gesteld: ‘So this is Xmas, and what have you done? 
Another year over, and a new one just began’. (Dus dit is 
Kerstfeest en wat heb jij gedaan? Weer een jaar voorbij en een 
nieuwe is net begonnen). Deze tijd nodigt uit om terug te 
kijken naar dat wat mooi was en naar dat wat we liever anders 
hadden gezien of gedaan. Het is ook een tijd om vooruit te 
kijken. Laten we hopen dat we willen leren van het verleden, 
zodat wij bij het ouder worden ook wijzer mogen worden! 
Vrede en alle goeds! 

Ds. Henry Dorgelo 
 
 
 

Zuid-Oost 
 

 
Predikant: Ds. J.F. Hoogstede 
  dshoogstede@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: zaterdag vrije dag 
 
Coördinator: Mw. G. van Beesten-Driessen 
  herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl 
 

Bijbelgesprekskring 
De volgende avond staat gepland op donderdag 16 januari. In 
een volgend kerkblad volgt meer informatie over het 
onderwerp. 
 

Studieverlof 
Voor een gemeentepredikant in de Protestantse Kerk in 
Nederland is het verplicht om te blijven studeren en hier ook 
studieverlof voor in te plannen. Zoals jullie misschien weten, 
schrijf ik in mijn vrije tijd een proefschrift over de offers in  
1 Samuël 6. Ook het verplichte studieverlof mag ik hieraan 
besteden. Van 6 t/m 11 januari, 13 en 14 januari en van 27 
januari t/m 1 februari ben ik daarom niet beschikbaar in de 
gemeente. De diensten die ik op de zondag ingeroosterd sta, ga 
ik nog wel voor. Tijdens die periode kunt u bij pastorale nood 
contact opnemen met de coördinator, Dineke van Beesten.  
Ds. Henry Dorgelo is zoveel mogelijk ‘achterwacht’ voor Zuid-
Oost tijdens mijn studieverlof. 
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Tot slot 

Iedereen een gezegende Kerst gewenst! Voor Adrienn, Elliot en 
mij is het de eerste keer dat we dit in Ommen meemaken. 
Mooi om hier samen met jullie het Goede Nieuws te geloven 
dat Jezus geboren is. 

ds. Jos Hoogstede 
 
 
 

Wijk 1 
 

 
Predikant: Ds. K. Jelsma 
  dsjelsma@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: ma t/m vr, zo. rondom voorgaan in diensten 
 
Scriba: Mw. F. Bos-Timmerman 
  geref-scriba-wk1@pkn-ommen.nl 
 

In memoriam 
Op zondag 8 december overleed Willem Koops in het Aleida 
Kramer Zorgcentrum in Coevorden. Hij overleed op 93-jarige 
leeftijd. Dit na een val waarbij hij een heup brak. Na het 
overlijden van zijn vrouw Greet in 2018 bleef hij zelfstandig 
wonen waarbij hij veel tijd en aandacht besteedde aan zijn tuin 
en de vele fietstochten. Ook was er de mooie vriendschap met 
Marry Jurjens.  
We namen afscheid van hem in een dienst afgelopen maandag 
in de Gereformeerde kerk, waarna hij werd begraven op 
begraafplaats Laarmanshoek. Wij gedenken in onze gebeden 
zijn kinderen en kleinkinderen en allen die hem missen. In een 
volgende Kerkvensters volgt een uitgebreider in memoriam. 
 

Huwelijksjubilea 
Op 9 december waren Jaap en Annie de Ridder-van der Linde 
50 jaar getrouwd.  
Het nieuwe jaar 2025 start met een voor Gerrit Jan en Jenny 
Schepers-Hengelaar bijzondere gebeurtenis. Op 6 januari is het 
60 jaar geleden dat ze met elkaar trouwden. We feliciteren 
beide jubilerende echtparen van harte en wensen hen Gods 
blijvende zegen toe! 
 

Speciale Elvis-kerkdienst  
Op zondag 12 januari zal er een speciale Elvis-kerkdienst 
gehouden worden in de Gereformeerde kerk. Dit is een 
speciale Elvisdienst ter gelegenheid van de 90e geboortedag 
van Elvis. Vanwege het bijzondere karakter is er ook 
belangstelling van de televisie en worden er wellicht opnames 
gemaakt. 
Ds. Fred Omvlee, in het dagelijks leven geestelijk verzorger in 
een verpleeghuis en was 22 jaar dominee bij de marine, is Elvis-
fan en organiseert al ruim 22 jaar Elvis-kerkdiensten.  
In de Elvis-kerkdienst horen we het levensverhaal van Elvis met 
enkele van zijn grootste hits en we horen en zingen samen veel 
Elvis-gospels: het is verder ook 'gewoon' een kerkdienst met 
toepasselijke bijbellezing en gebed. Muzikale ondersteuning is 
er door onze eigen Henk Ruiter. Na afloop is er koffie en 
gelegenheid tot ontmoeting. De dienst begint om 19.00 uur. 
 

Pelgrimsbloemen 
Inmiddels al een lange en mooie traditie… Als predikanten 
ontvingen wij weer aan het begin van advent een mooie bos 
bloemen van een onbekende pelgrim. Dank! 
 
 
 

Doop 
Op 29 december hopen wij Evi Jenny Doreth van der Veen te 
dopen. Evi is de dochter van Carmen en René van der Veen.  
De doopdienst vindt plaats in gebouw Irene om 10.00 uur.  

Een feestelijke laatste zondag van 2024. 
 

Afscheid 
Het was een jaar van welkom en afscheid. Rest nog een laatste 
afscheid dit jaar: dat van collega Wim den Braber. Hij neemt 
afscheid in de ochtenddienst in Ommen op 29 december. 
Helaas kan ik daar niet bij zijn (zie boven). Maar we zullen op 
een ander moment nog afscheid nemen. Voor nu en vanaf deze 
plaats: Hartelijk dank Wim voor je collegiale betrokkenheid! In 
vakanties en op sommige andere momenten nam je voor me 
waar en hebt op die wijze vele uitvaarten, ook uit wijk 1, 
gedaan. Ik liet dat altijd met een gerust hart aan je over. Het 
pastoraat en de uitvaart zelf waren bij jou als toegewijde 
pastor altijd in goede handen. Geniet van je rust zou ik willen 
zeggen… maar ik weet niet of dat in jouw programma past. Hoe 
dan ook, wat je ook (niet) gaat doen: Een gezegende weg! 
 

Pastoraat vanaf 1 januari 
In de vorige Kerkvensters stond er namens de Kerkenraad al 
iets geschreven over de pastorale veranderingen per 1 januari. 
Wat wijk 1 betreft: Ik zal mijn tijd en aandacht niet meer alleen 
aan wijk 1 kunnen besteden, zoals dat in de afgelopen jaren 
gebruikelijk en mogelijk was (hoewel vanwege de vele 
collegiale veranderingen er ook toen geen jaar hetzelfde was). 
Het Kaartspel, Oldenhaghen, Nijenhaghen, De Hoekstee,  
‘t Vlierhuis alsmede de gemeenteleden die buiten Ommen in 
een verzorgingstehuis verblijven, vallen nu ook onder mijn 
pastorale taak. Het zal soms even zoeken worden naar wat 
mogelijk is en ook onder ogen zien dat soms iets niet mogelijk 
is. Gelukkig hangt het niet alleen van de dominee af! We zijn 
gezegend met een netwerk van mensen met een specifieke 
taak en daarnaast hebben we allemaal een taak in het omzien 
naar elkaar. En fijn te merken dat dat ook zo werkt! Oftewel: 
het komt allemaal goed! Mede dankzij het feit dat ik indien 
nodig een beroep kan doen op de bij u vertrouwde collega’s 
Gera Mateman en Wim den Braber. 
 

Wensen 
Alweer een jaar voorbij en wat is er veel gebeurd bij de 
meesten van ons. Een heel andere Kerst dan vorig jaar 
misschien. Hoe dan ook: ik wens u allen, mede namens Plonie 
gezegende kerstdagen. Dat we allemaal iets van de nabijheid 
van God mogen ervaren, want dat is toch wat God ons gaf in 
dat Kind in de kribbe. En vooruitkijkend: veel heil en zegen in 
2025, dat het werkelijk een Anno Domini, een jaar van en met 
de Heer mag zijn, wat er ook gebeurt. 
 

Geloofsgesprek 
Vaak hoor ik dat er behoefte is om met 
elkaar in gesprek te gaan over ons geloof. 
Tijdens doopgesprekken, gespreksgroepen 
etc. geven mensen dat vaak te kennen. ‘Dit 
zouden we veel vaker moeten doen’ hoor je 
dan: vanuit ons hart, zonder bang te zijn dat 
we in de ogen van anderen tekort schieten 
of dat een ander over ons zal oordelen met 
elkaar in gesprek zijn. Daar ervaar ik dat de 
Geest in ons midden is, daar waar twee of 
drie in Zijn Naam aanwezig zijn. Samen in 
gesprek over ons persoonlijk geloof, met ruimte voor twijfel en 
het verwoorden van het in de loop van je leven anders zijn 
gaan zien en denken over de kernen van geloof. Voor wie? 
Voor jong en oud! Geloofsbeleving is niet aan leeftijd 
gebonden. We zijn hier als gelovigen bijeen en dan telt niet of 
je jong of oud bent, man of vrouw, Hervormd of Gereformeerd, 
homo of hetero, met een rotsvast of met een betwijfeld geloof. 
Voor wie? Voor wie open en eerlijk met een ander in gesprek 
wil gaan over het geloof. Elke bijeenkomst heeft een eigen 
thema en raakt kernen van geloof.  
Een leidraad is het boek ‘In goed vertrouwen’ van Evert van der 
Veen. We lezen van tevoren thuis het gedeelte dat op ons 
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thema betrekking heeft. Het boek geeft een aanzet en zet ons 
aan het denken. 
Op de volgende data gaan we in gesprek over: 
23 januari: Geloven. Wat is dat wel en niet?  
30 januari: God de Vader, de Almachtige 
6 februari: Schepper en Schepping 
13 februari: Jezus Christus, Kruis en Opstanding 
27 februari: De hemel, genade en oordeel, onze toekomst 
6 maart: De Heilige Geest 
13 maart: Bidden 
27 maart: Doop en Avondmaal 
3 april: De Kerk en het leven als gelovige 
De data hierboven wijken hier en daar af van het eerdere 
bericht in het gele Katern. Hierboven staan de juiste data. Als je 
nog mee wilt doen, geef je dan zo spoedig mogelijk op.  
15 mensen hebben zich aangemeld. Naast een plenair gesprek 
zal het gesprek in kleinere groepen plaatsvinden. 

Ds. Kest Jelsma 
 
 
 

Wijk 2 
 

 
Predikant: Ds. J.S. de Greef 
  dsdegreef@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: dinsdag vrije dag 
 
Scriba: Mw. J.L. Weidenaar-Vijfvinkel 
  geref-scriba-wk2@pkn-ommen.nl 
 

Afscheid ds. Den Braber 
Zoals u al op verschillende andere plekken in deze Kerkvensters 
hebt kunnen lezen stopt ds. Wim den Braber aan het eind van 
dit jaar als bijstand in het pastoraat van wijk 2. Het was fijn dat 
hij ook in de afgelopen maanden deze rol nog wilde vervullen. 
Tijdens onder andere de ontmoetingsmomenten in 
Nijenhaghen en Oldenhaghen heb ik ervaren hoezeer hij hier in 
de gemeente op zijn plek was. Ds. Den Braber heeft natuurlijk 
een schat aan ervaring in het pastoraat en het was leerzaam 
om daarvan het een en ander mee te krijgen. Verder vond ik 
het bijzonder dat hij heeft meegedaan aan de handoplegging in 
de dienst, waarin ik bevestigd werd als predikant. We gaan 
hem missen! 
Ik heb al een beetje kunnen warmdraaien in de afgelopen 
maanden en vanaf januari kan voor pastorale zaken in wijk 2 
rechtstreeks of via de contactpersonen en ouderlingen een 
beroep op mij gedaan worden  
 

Bij de diensten 
In december heb ik vakantie. Op 1 januari mag ik weer 
voorgaan in een gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk 
die om 10.00 uur begint. Ik snap heel goed de verleiding om 
deze dienst over te slaan, daar ben ik zelf ook regelmatig voor 
gezwicht. Het is echter ook heel mooi om op  
1 januari als gemeente samen te komen voor God, om zo het 
nieuwe jaar samen te beginnen. We zingen en lezen onder 
andere uit Psalm 8 over wat het betekent om een mens te zijn 
onder de sterrenhemel. 
Op 5 januari is er een gezamenlijke dopelingendienst in de 
Hervormde kerk waarin Henry Dorgelo en ik voorgaan. Er is dan 
geen dienst in de kerk aan de Bouwstraat, maar iedereen is 
welkom in het kerkgebouw van de Hervormde gemeente. In 
deze dienst is er aandacht voor alle dopelingen die in 2024 in 
de Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk gedoopt 
zijn. De ouders van deze dopelingen, samen met eventuele 
broertjes en zusjes, zijn persoonlijk uitgenodigd voor deze 
dienst. Na afloop zal er voor deze gezinnen een lunch zijn in 
Pand25 tegenover de kerk, zodat we elkaar beter kunnen leren 
kennen.  

Hartelijke groet, ds. Hans de Greef 

 
 
 

Wijk 2 waarneming 
 

 
Predikant: Ds. W. den Braber 
  dsdenbraber@pkn-ommen.nl 
 
Scriba: Mw. J.L. Weidenaar-Vijfvinkel 
  geref-scriba-wk2@pkn-ommen.nl 
 

Jubileum 
Op 18 december hopen Geert en Lydie Tent stil te staan bij het 
feit dat zij dan 50 jaar geleden in Groningen in het huwelijk 
traden. Een feest waard, wat ze dan in kleine kring gaan vieren. 
Wij danken hen op deze plek zeker ook voor hun jarenlange 
inzet voor onze gemeente en hopen dat zij voor elkaar, hun 
(klein)kinderen, familie en vrienden en voor ons als gemeente 
nog een mooie en gezegende tijd samen mogen hebben. 
 

Overdracht en afscheid  
Op 20 december ga ik in gesprek met ds. Hans de Greef om het 
pastoraat aan hem over te dragen. Daarna gaan we heerlijk 
Kerstfeest vieren en het jaar uitluiden. Tot 31 december blijf ik 
dus nog het adres, maar daarna mag u rechtstreeks contact 
met Hans de Greef opnemen als u pastorale zorg wilt. En hij zal 
daarna de lijntjes die vragen om over genomen te worden zo 
snel mogelijk uitzetten. Dus zit mijn tijd er in wijk 2 op. Ik dank 
u voor het grote vertrouwen en de hartelijkheid die ik heb 
mogen ervaren bij mijn interim-periode van 23 september 
2022 tot en met 31 december 2024. En ik dank de ouderlingen 
en de contactpersonen met wie ik samen heb mogen werken. 
In een brief die ik bij de verbintenis van Hans de Greef aan onze 
gemeente schreef aan Hans stond te lezen: deze wijk en deze 
gemeente is een gemeente waar je je welkom mag weten en ik 
hoop dat je dan dezelfde warmte gaat voelen, die ik de 
afgelopen periode heb ervaren. 
In overleg met de kerkenraad heb ik nog wel toegezegd in 
voorkomende gevallen samen met Gera Mateman achterwacht 
te willen blijven. 
 
Zondag 29 december ga ik voor in de ochtenddienst, mijn 
afscheidsdienst en hoop u dan ook nog persoonlijk te 
ontmoeten en u de hand te kunnen drukken. 
Ook bij u sluit ik af met de volgende zinnen, net als bij het 
cluster Zorgcentra en aanleunwoningen: Heer, houd ons vast 
en doe ons steeds sterker worden in het geloof dat U ons dag 
aan dag draagt en blijft dragen, in vreugde en verdriet, in 
gezondheid, ziekte en in zorg, in leven en in sterven. 
 
Gezegende Kerstdagen, een goede jaarwisseling en een 
hoopvol 2025 gewenst!  
‘God vervult niet al onze wensen, maar wel al zijn beloften’ 
(Dietrich Bonhoeffer) is de tekst die ik schreef aan velen als 
groet met het oog op Kerst en Oud en Nieuw. 
 

Kerstavonddienst 24 december! 
Kerstavond, 24 december is om 21.30 uur een 
Kerstavonddienst met als thema: Goed nieuws van Mij voor u/ 
voor jou. 
Een dienst waaraan het slagwerkensemble van Soli Deo Gloria, 
onder leiding van Simon Haakmeester, en pianist Frans Dijkstra 
hun medewerking zullen verlenen, zodat er genoten kan 
worden van muziek en er heerlijk meegezongen kan worden 
met liederen die velen van u vast uit het hoofd kennen, 
afgewisseld met een drietal korte fragmenten waarmee u zelf 
invulling kunt geven aan deze kerstavonddienst. Kortom een 
dienst waarin oud en jong actief aan kan en mag meedoen. Ik 
zorg voor de tekst en een kort maar krachtig woord: Goed 
Nieuws van Mij voor jou, voor u... En u/jij krijgt daarna iets mee 
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waardoor u/jij dit thema hopelijk nooit meer vergeet! Dan 
wordt het Woord daad. 

Ds. Wim den Braber 
 
 
 

Pastoraal werker 
 

 
Predikant: Ds. W. den Braber 
  dsdenbraber@pkn-ommen.nl 
 

Zorgcentra en aanleunwoningen 
Het maakt best een beetje weemoedig dat ik voor de laatste 
keer kopij aanlever voor Kerkvensters in mijn hoedanigheid van 
seniorenpastor voor ’t Kaartspel, De Hoekstee, Oldenhaghen, 
Hoefijzer, De Brug, ’t Strookje. ‘t Vlierhuis en Nijenhaghen, en 
de vaste bewoners uit onze gemeente in Clara Feyoena Heem, 
Het Wooldhuis in Heino (Aly Kuilder) en de Amanshoeve in 
Manderveen. Zie ook Kerkvensters voor alle adressen van hen 
die buiten onze gemeente wonen, maar wel bij onze gemeente 
horen. 
Ik bladerde een dezer dagen door de twee mooie 
gedichtenbundels die ik van br. Jan van der Veen uit  
‘t Kaartspel kreeg. En dan denk ik ook aan de vele gezellige, 
soms heel diepgaande en dan weer informatieve gesprekken 
bij de koffietafel in De Kern op de dinsdagmorgen. De aandacht 
die er altijd was voor de mensen die aan huis gebonden zijn of 
een verdrietige situatie meemaken. De kaarten die we dan 
konden versturen dankzij Jolanda van der Zwaag en onder de 
aanwezigen altijd drie vaste bewoners van ‘t Hoefijzer: Henk en 
Gees Jaspers en Ina Tameeris en Derk van der Zwaag en Jenny 
Kremer uit De Brug. 
Ik zou zeggen: wie zin heeft in een kopje koffie op de 
dinsdagmorgen tussen 09.30 en 11. 00 uur, vaak met een 
traktatie!, schuif aan. Daar hoef je geen 80 voor te zijn! 
Op 24 december staan er een paar kerststollen op ons te 
wachten als ik daar voor het laatst als seniorenpastor 
koffiedrink. Ik ben daar begonnen en ik sluit daar ook een 
periode af. 31 december is er geen koffiedrinken. 
En nu het woord De Kern valt denk ik toch ook aan het 
geweldige team dat daar werkt. 
Het team van beheerder, kosters, verzorgenden waarmee ik de 
afgelopen 38 maanden met zoveel plezier heb mogen 
samenwerken. De gesprekken, het meedenken, de humor, de 
diepgang en altijd weer ontdekkend dat wij elkaar voor en 
achter de schermen niet kunnen missen. Henk Jan, Ina, Hetty, 
Wilma, Karin, Mathilde, Remmelt en Teun, heel veel dank! 
 
In De Hoekstee neem ik afscheid van de bewoners daar, 
tegelijk met mijn bezoeken aan de jarige zuster Johanna de 
Ruiter die op 18 december en zr. Nanny Nijhuis-Veurink die op 
24 december jarig is. 
In Oldenhaghen ga ik nog een keertje langs bij onze op één na 
oudste broeder Gerrit Tolsma en onze langst getrouwde zuster 
(71 jaar!) Jantina Hogenkamp-van der Linde, die ik op haar 
verzoek, vanwege een duidelijk afnemende gezondheid de 
zegen mocht geven. En dan hoop ik ook nog even te horen hoe 
het gaat met zr. Van der Meer, op kamer 215, die vlak na haar 
verjaardag op 5 december weer naar het ziekenhuis moest. 
In ‘t Vlierhuis loop ik nog een keer langs bij onze oud-organiste, 
Marrie Jurjens-Laros, die in haar huiskamer altijd voor een 
vrolijke noot zorgt! 
In Nijenhaghen staat nog een bezoekje aan Tine Wignand op 
mijn lijstje, omdat zij 27 december 91 jaar wordt. 
En onze oudste gemeentelid zr. Truus-Loman-Korfker, 101 jaar, 
en woonachtig in Clara Feyoena Heem, kwam ik nog tegen op  
11 december op de seniorenmiddag en als het kan bij mijn 
afscheid op 29 december. En terugrijdend naar Vriezenveen 
rijd ik graag nog even aan bij zr. Jantina Hansman in de 
gezellige Amanshoeve. 

In de kerkdienst van 29 december ontmoeten wij elkaar in de 
kerk bij het verhaal van Simeon en Hanna in de tempel.  
Een eigen plekje hebben in mijn hart ook de werkers bij ‘Samen 
eten’. Wat wordt daar met liefde gekookt en bediend! Het was 
heerlijk toeven bij jullie al die derde dinsdagen! Wie 
gemeenschap zoekt moet hier niet aan voorbijgaan! Doe mee 
en eet mee. 
Ja en zoals het overal gaat, soms klikte het in de omgang met 
elkaar (even) niet. Dan blijk je elkaar niet echt te liggen. Dat zij 
zo. Maar dan is het fijn dat je altijd weer kunt terugvallen op 
mensen die jouw tekort aanvullen of die echt in bepaalde 
dingen beter zijn dan jij en dan denk ik deze keer toch speciaal 
aan ‘mijn’ ouderling(en) Gerda van Es en voorheen Joaline 
Breteler en Gerry Horsman, de contactpersonen Henk Welink, 
Gerda Horsman ,Grietje Wassens, Henk de Lange, Betsy Bakker, 
Joke Hogenkamp, Rita Flokstra, Minie Wessels, Lineke Dijkstra 
en Ina van Elburg. Wat waren jullie een warm en betrokken 
team en wat fijn dat ik samen met jullie ook de 
Avondmaalsvieringen in Oldenhaghen en Nijenhaghen mee 
vorm mocht geven en mocht zorgen dat er een informatiebrief 
over het pastoraat kwam en een formulier om eventuele 
wensen met betrekking tot het einde in te kunnen vullen. En 
niet te vergeten de maandagochtendvieringen in ‘t Vlierhuis. 
Bijzonder, dat mij altijd de gezondheid is gegeven en de 
energie om te doen wat ik heerlijk vond om te doen: (senioren) 
pastor zijn in Ommen. Soli Deo Gloria. 
Dankbaar dat ik vanuit mijn thuissituatie alle ruimte en tijd heb 
gekregen om dat te doen waarvoor ik gevraagd werd.  
Dank aan de collega’s Kest Jelsma, Gera Mateman, Hans Baart 
en nu Hans de Greef en alle medepastores en jeugdwerkers 
van PaKaN! in Ommen. 
Dank ook aan de onbekende pelgrim die ook dit jaar, voor de 
vierde keer weer ons huis met een prachtig boeket liet 
opfleuren aan het begin van het nieuwe kerkelijke jaar. 
Heel vaak eindigde ik in mijn gebeden, en zo wil ik nu ook 
eindigen, met: Heer; houd ons vast en doe ons steeds sterker 
worden in het geloof dat U ons dag aan dag draagt en blijft 
dragen, in vreugde en verdriet, in gezondheid en ziekte ,in zorg 
en in leven en in sterven. 
 
Gezegende Kerstdagen, een goede jaarwisseling en een 
hoopvol 2025 gewenst!  
‘God vervult niet al onze wensen, maar wel al zijn beloften’ 
(Dietrich Bonhoeffer) is de tekst die ik schreef aan velen als 
groet met het oog op Kerst en Oud en Nieuw. 

Ds. Wim den Braber 
 

Dank! 
Ds. Wim den Braber, onze pastoraal werker van het cluster 
zorgcentra en aanleunwoningen, dat hij mee gevormd heeft én 
vorm heeft gegeven, neemt afscheid  
 
Wanneer wij zijn werk van de afgelopen jaren typeren dan zijn 
er vijf trefwoorden: 
Pastoraat deed hij bij de Gereformeerde gemeenteleden  
Oecumenisch gericht werken wat zichtbaar is in de vieringen 
op maandagmorgen en vrijdagavond en in de viering van het 
Heilig Avondmaal tijdens de weeksluiting. 
Verbinding zoekend en vindend tussen mensen en in de 
diverse werkvelden. 
Trouw zijn in het omzien naar de ander. 
Nabij zijn tijdens de eindigheid van het aardse leven van een 
gemeentelid en met de naasten invulling geven aan de 
kerkelijke uitvaart. 
Ruim drie jaar was hij onze pastoraal werker, nu is de tijd 
gekomen om elkaar los te laten. 
Wim, veel dank voor dat wat je gedaan hebt voor ‘het cluster’. 
Niet alleen dank voor wat je gedaan hebt, juist veel dank voor 
de wijze waarop je het hebt gedaan.   

Namens het cluster, Gerda van Es,  
ouderling cluster zorgcentra en aanleunwoningen 



12 

 
 
 

PaKaN! jongerenwerker 
 

 
Jongerenwerker: Dhr. E-J. Haselhorst 
  jongerenwerker@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: wo en do in Pand25 
 
 
 

PaKaN! 
pakan@pkn-ommen.nl 

 
Activiteitenagenda 
 

Datum + tijdstip Wat Waar 

Elke 
zondagochtend 

Kindernevendienst
en kinderoppas 

Meerdere kerken 

Vrijdag  
20 december  
18.30-19.15 uur 

Kinderkoor  
‘Een vrolijk geluid’ 
 

De Kern, 
bovenverdieping 

Vrijdag  
20 december 
19.00-20.00 uur 

Tienerclub  
(12 t/m 15 jaar) 

Pand25 
(Brugstraat 25) 

Donderdag  
26 december 
10.00 uur 

Kinderkerstfeest Gereformeerde 
kerk 

Dinsdag  
7 januari 
19.00-20.00 uur 

Wikiclub Witharen/ 
Vinkenbuurt  
(groep 5 t/m 8) 

Gebouw Irene, 
Witharen 

Woensdag  
8 januari 
19.30-20.30 uur 

Catechisatie  
(15-17 jaar) 

Pand25 
(Brugstraat 25) 

Vrijdag  
10 januari 
19.00-20.00 uur 

Tienerclub  
(12 t/m 15 jaar) 

Pand25 
(Brugstraat 25) 

Vrijdag  
10 januari 
19.15-20.15 uur 

Club N-joy Ommen  
(groep 5 t/m ) 

De Kern, Kelder 

 
 

Plaatselijk kerknieuws 
 

 
Overige adressen 
Oldenhaghen 
 H. Mulertstraat 22, 7731 CL Ommen 
Saxenburg Medisch Centrum 
 J. Weitkamplaan 4a, 7772 SE Hardenberg 
Isala Kliniek 
 Dr. Van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle 
 
Bloemengroet 
De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeenten 
naar: 
Hervormde gemeente 
08-12 Mw. M. Schuttert-Hierink 
 Mw. B. de Lange-van Lenthe 
15-12 Dhr. E. Bolks 
 Dhr. J.W. van der Veen 
 
Vinkenbuurt 
08-12 Mw. R. Hirink 
15-12 Dhr. en mw. Zandink 
 
Witharen 
30-11 Dhr. J. Winters 
 

Gezamenlijke berichten 
 
Van de redactie 
Voor u ligt alweer het laatste nummer van het jaar 2024.  
Het themadeel is verzorgd door de Egbert-Jan Haselhorst i.s.m. 
PaKaN!. Dit nummer is ook bij de mensen bezorgd die geen 
abonnement op Kerkvensters hebben. Mocht u na het lezen 
van dit nummer het komende jaar Kerkvensters willen 
ontvangen en u bent nog geen abonnee, vult u dan de 
onderstaande bon in.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U kunt deze bon ook invullen op de website van onze kerken 
www.pkn-ommen.nl via het menu item Praktische 
info/Kerkvensters/Abonnee service. Verder staat hier ook 
informatie hoe u uw kopij dient aan te leveren, het 
verschijnrooster en de aangepaste digitale versie van 
Kerkvensters. 
 
Verschijning Kerkvensters in 2025 
Hieronder treft u het verschijningsrooster van Kerkvensters aan 
voor het jaar 2025. Wanneer u dit rooster uitknipt en bewaart, 
dan kunt u altijd nagaan wanneer u uw kopij moet aanleveren. 
De sluitingsdatum (deadline) is in de week van aanleveren op 
dinsdag om 17.00 uur. Alle kopij, die na 17.00 uur 
binnenkomt, zal niet meer in dat nummer geplaatst worden. 
Wij verzoeken u, uw kopij per E-mail aan te leveren.  
Geef bij uw kopij duidelijk aan waar wij uw bericht moeten 
plaatsen. Bijv. Herv. kerk, Geref. kerk, Gezamenlijke berichten, 
PaKaN! etc. 
Het rooster is ook gepubliceerd op de website van onze kerken 
www.pkn-ommen.nl onder Praktische info 
/Kerkvensters/verschijningsrooster. 
 

Abonnement ’Kerkvensters’ 
Ja, ik neem een abonnement op ’Kerkvensters’ 
 
Voorletters/Naam:   
 
Adres:   
 
Postcode/Woonplaats:   
 
☐ SEPA incasso; abonnementsprijs € 15,00 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming 
aan de Redactie Kerkvensters om 1x per jaar een incasso-
opdracht te sturen naar uw bank om het 
abonnementsbedrag van uw rekening af te schrijven en aan 
uw bank om jaarlijks een bedrag van uw rekening af te 
schrijven overeenkomstig de opdracht van: Redactie 
Kerkvensters, inz. abonnement Kerkblad Kerkvensters. 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze 
laten terugboeken. Neem binnen 8 weken na afschrijving 
contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de 
voorwaarden.  Incassodatum jaarlijks rond 25 februari. 
 
 

IBAN:  
 

Kenmerk machtiging Hg: [Lidnr. LRP]178322024 
Kenmerk machtiging Gk: [Lidnr. LRP]182122024 
 
Naam rekeninghouder:   
 
Datum:   Handtekening:   
 
Dit formulier opsturen naar: 
Redactie Kerkvensters, Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen 
Incassant ID Hg: NL65ZZZ302584821940 
Incassant ID Gk: NL57ZZZ411490740018 
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No. Deadline di Verschijnt vr Bijzonderheden 

1 31-dec 10-jan  

2 14-jan 24-jan  

3 28-jan 7-feb  

4 11-feb 21-feb  

5 25-feb 7-mrt  

6 11-mrt 21-mrt  

7 25-mrt 4-apr Themanummer 

8 8-apr 18-apr  

9 22-apr 2-mei  

10 6-mei 16-mei  

11 20-mei 30-mei Themanummer 

12 3-jun 13-jun  

13 17-jun 27-jun  

14 8-jul 18-jul  

15 29-jul 8-aug  

16 19-aug 29-aug Themanummer 

17 2-sep 12-sep  

18 16-sep 26-sep  

19 30-sep 10-okt  

20 14-okt 24-okt  

21 28-okt 7-nov  

22 11-nov 21-nov  

23 25-nov 5-dec  

24 9-dec 19-dec Themanummer 
 
Posters 
Posters dienen 5 weken van tevoren te worden ingeleverd.  
De posters moeten als een Word document worden 
aangeleverd, waarbij de tekst corrigeerbaar moet zijn door de 
redactie. Zie ook Posters in Kerkvensters op de website 
 
Advertenties 
U heeft in Kerkvensters de mogelijkheid om een 
familieadvertentie te plaatsen. Wanneer u hiervan gebruik wilt 
maken geef dan duidelijk op waar de rekening naar toe moet 
(naam/adres/woonplaats). De kosten van een advertentie 
bedragen € 3,50 per cm. 
 
 

 
 
De redactie van Kerkvensters wenst u 
allen  
 

Goede Kerstdagen en een 
Voorspoedig Nieuwjaar. 

 
 

 
Help je óók mee met Kerk in Actie en de diaconieën voor de 
Voedselbank? 
Met de actie Samen tegen 
armoede vraagt Kerk in Actie 
namens de Voedselbank - 
gezien de urgentie van de 
situatie - aan zoveel mogelijk 
gemeenteleden en anderen om 
mee te doen. Jullie steun is 
hard nodig, elke bijdrage is meer dan welkom. De Voedselbank 
Hardenberg - Ommen is blij met alle producten van 

onderstaande lijst. Jullie fles, pak, pot of blik is meer dan 
welkom! Denk aan de houdbaarheidsdatum! 
Je kunt producten inleveren rondom de kerkdiensten op 5 en 
12 januari in de vier kerkgebouwen en in de week van 5 t/m 12 
januari tijdens openingstijden in: 
De Kern (consistorie) 
   ma, di, do, van 09.00 tot 16.00 uur en na 19.00 uur,  
   woensdag van 09.00 tot 12.00 uur en na 19.00 uur 
   zaterdag  van 09.30 tot 11.00 uur 
Irene Witharen 
   di, woe, do van 19.00 tot 21.00 uur 
   zaterdag van 16.30 tot 19.30 uur 
Kerkelijk Bureau Kerkstraat 6 
   op 6, 7 en 9 januari van 09.00 tot 12.00 uur 
D. Reurink, Koloniedijk 42 Vinkenbuurt op  
   8 en 9 januari van 13.00 tot 16.00 uur. 
De kratten staan daar klaar ! 
Maaltijdsoepen, peulvruchten, havermout, houdbare 
zuivelproducten, zonnebloemolie of olijfolie, 
groenteconserven, soep in blik of zak, zilvervliesrijst, 
volkorenpasta, vis in blik, koffie en thee, couscous  
Doe mee aan de actieweek voor de Voedselbank. 
De Voedselbank helpt zo’n 100 personen in Ommen. Stel dat 
wij hier in die week minstens zoveel dozen zouden vullen dan 
zijn al deze mensen een tijd lang van voedsel voorzien. Dat 
kunnen we sámen toch wel ? 
 
11 januari ZWO MTB Nieuwjaarsrit en wandeltocht 
Na een geslaagde 1e editie organiseert de ZWO Commissie op 
zaterdag 11 januari weer de jaarlijkse mountainbiketocht. 
Samen trappen we voor Ghana. Dit jaar wordt er samen met 
‘Lazama’ ook een mooie wandelroute van ca 5 km 
georganiseerd voor de wandelaars. 
12.30 uur verzamelen de fietsers bij De Kern. 
13.00 uur verzamelen de wandelaars bij De Kern. 
Dit jaar is er een geheel nieuwe route van ca 40 km die we in  
2-3 groepen fietsen zodat het voor iedereen toegankelijk is. 
Onderweg is er de mogelijkheid voor een kortere route. We 
fietsen samen in een groep en blijven bij elkaar. Het gaat er 
vooral om dat we samen een leuke en sportieve middag 
hebben. Onderweg is er verzorging en bij terugkomst kunnen 
we samen met de wandelaars napraten met een hapje en 
drankje en een heerlijke kop snert. 
We vragen je om voor deze geheel verzorgde tocht een donatie 
te doen voor Ghana. Hiervoor zal een bus in De Kern staan. 
Iedereen is welkom en neem gerust iemand mee. 
Aanmelden via:  
penningmeester-zendingscommissie@pkn-ommen.nl 
of app Erik Veurink. 
Deelname op eigen risico en een helm is verplicht. 
 
 

Hervormde gemeente 
 

 
Sluiting Kerkelijk Bureau rond Kerst en Oud/Nieuw 
Het Kerkelijk Bureau is rond Kerst en Oud/Nieuw gesloten 
vanaf 18 december 2024 tot en met 7 januari 2025.  

R.W. Stobbelaar 
 
Oud ijzercontainer 
U kunt het oud ijzer en andere metalen inleveren bij  
Gerrit van Keulen. De verkoopopbrengst komt ten goede aan 
de Hervormde gemeente Ommen. 
 
Collecten 
01-12 Kerk Diaconie Kerk. geb. 
Ommen € 170,98 € 233,61 € 94,65 
Vinkenbuurt 35,50 37,40 
Kerk Vinkenbuurt 33,55 
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08-12 Kerk Diaconie Kerk. geb. 
Ommen € 281,75 € 240,80 € 142,60 
Vinkenbuurt 27,60 33,60 
Kerk Vinkenbuurt 28,55 
 
Giften 
Voor de kerk 
€ 10,00 via .ds. J. Hoogstede 
€ 20,00 via mw. I. Noeverman 
 
Bloemenfonds 
€ 5,00 en € 10,00 via H.V.D. Z-O 
 
Voor de bloemen Vinkenbuurt 
€ 10,00 via fam. Heusinkveld 
€ 20,00 via fam. Runhart 
 
H.V.D. Z-O 
2x € 5,00, € 7,50, € 10,00 en € 20,00 

Hartelijk dank 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gereformeerde kerk 
 

 
Vergaderingen januari 
06 Wijkraden 1 en 2 
13 Moderamen KK 
20 Kleine Kerkenraad 
27 College van Kerkrentmeesters 
27 Diaconie 
 
29 december Afscheidsdienst ds. Wim den Braber 
Na een periode als pastoraal werker voor het cluster 
zorgcentra en aanleuningwoningen en daarbij de laatste 2 jaar 
als waarnemend dominee voor wijk 2, zal er op zondag  
29 december om 09.30 uur een afscheidsdienst zijn voor  
ds. Wim den Braber. In deze dienst zal ds. Wim den Braber zelf 
voorgaan waarbij er na de dienst in De Kern de mogelijkheid is 
om hem de hand te schudden en te bedanken. U bent hiervoor 
van harte uitgenodigd. 

De Kerkenraad 
 
Undercover dominee 
Misschien is dit wel een goede typering voor dit mensenmens 
bij wie het woordje nee niet snel zal klinken. We hebben het 
over ds. Wim den Braber. Op verschillende plekken, tijdens het 
koffiedrinken en de maaltijden in De Kern, neemt hij 
onopvallend zijn plekje in tussen de mensen en gaat van tafel 
tot tafel. Plekken waar verhalen worden verteld over het 
dagelijkse leven, waar mooie nieuwtjes en ook zorgen worden 
gedeeld. Met zijn open houding en luisterend oor pikt hij 
signalen op, laat zijn gedachten erover gaan en laat zijn 
betrokkenheid zien door mensen in onze gemeente regelmatig 
op te zoeken.   
In de stukjes die ds. Den Braber in Kerkvensters schrijft, 
waarvoor hij zich nogal eens terugtrekt in De Kern, schetst hij 
op zijn eigen kenmerkende manier de levens van mensen, en 
roept hij op tot medemenselijkheid. Niet aan elkaar voorbij te 
lopen, maar elkaar op te zoeken, te ontmoeten.  
We zijn Wim den Braber dankbaar dat hij zich wilde blijven 
inzetten voor het pastorale werk in onze gemeente. Door zijn 

tomeloze inzet lukte het hem om de bezoeken aan de ouderen 
thuis of in de zorgcentra te combineren met de vele uitvaarten 
die hij heeft geleid. We danken hem voor zijn troostende 
woorden en zijn opgewekte houding.  
Zondag 29 december is zijn afscheidsdienst in de 
Gereformeerde kerk. Wij zegenen ds. Den Braber met al zijn 
verdere werk. ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’. 

Namens wijkraad 2, 
Herman van Dijk, voorzitter  

 
Beste gemeenteleden,  
Geef vandaag voor de kerk van morgen. 
De waarde van de kerk is voor ieder gemeentelid weer anders. 
Maar een feit is dat onze kerk voor veel mensen van grote 
betekenis is. Het moment in de week waarop we in geloof bij 
elkaar komen en naar elkaar omzien is voor veel mensen niet 
weg te denken.  
Van 11 tot en met 25 januari is de jaarlijkse Actie Kerkbalans, 
waarmee de kerken in Nederland geld genereren om kerk te 
zijn in de volle breedte van de samenleving. Ook in de 
Gereformeerde kerk in Ommen hebben wij geld nodig om de 
kerk en kerkelijk centrum De Kern te onderhouden, om de 
kerkdiensten te kunnen houden, om activiteiten voor jong en 
oud te kunnen organiseren binnen en buiten de kerk, om het 
pastoraat en het diaconaat te kunnen ondersteunen. 
Dit jaar ziet het antwoordformulier er iets anders uit. Er is 
plaats ingeruimd om uw gegevens aan te vullen om zo onze 
ledenadministratie te actualiseren. Door de toenemende 
digitalisering en andere vormen van contact is het noodzakelijk 
om dit up-to-date te hebben. Wij stellen het zeer op prijs als u 
dit wilt invullen.  
Geef vandaag voor de kerk van morgen. Alleen samen kunnen 
we dat waarmaken. Helpt u mee? De Actie Kerkbalans wordt 
dan ook van harte bij u aanbevolen. 

Het College van Kerkrentmeesters 
 
Begroting 2025 College van Kerkrentmeesters 
Hieronder treft u de verkorte conceptbegroting voor 2025 aan, 
zoals deze door het College van Kerkrentmeesters is opgesteld 
en in de Kerkenraad is besproken. Ook is de begroting aan de 
orde geweest op de gemeenteavond van 20 november jl. 
Het resultaat over 2025 is begroot op een verlies van  
€ 29.085.  
Het resultaat bestaat uit baten en lasten van de Kerk.  
 
Baten 2025           € 
Huuropbrengsten onroerende zaken   20.010 
Rente opbrengsten       2.350 
Giften en vrijwillige bijdragen  373.500 
Totaal baten (A)    395.860 
     ======= 
Lasten 2025 
Kosten kerkelijke gebouwen    42.700 
Kosten niet kerkelijke gebouwen      1.200 
Pastoraat    237.400 
Kosten kerkdiensten en activiteiten   54.000 
Verplichte bijdragen andere organisatie   23.645 
Salarissen en vergoedingen    36.000 
Kosten beheer en administratie    28.000 
Rentelasten / bankkosten       2.000 
Totaal lasten (B)    424.945 
     ======= 
Resultaat Negatief 2025 A-B    29.085 
     ======= 
 
Ook onze Kerk is geconfronteerd met enorme prijsstijgingen, 
de gestegen energiekosten, personeelskosten, 
onderhoudskosten, contributies, kosten pastoraat zijn daar 
voorbeelden van. Hierdoor is het een grote uitdaging om 
financieel gezond te blijven. Een goede opbrengst van de Actie 
Kerkbalans 2025 is daarbij van groter belang dan ooit tevoren. 



15 

Daarom vragen we onze gemeenteleden vanaf 18 jaar goed na 
te denken wat ze in 2025 willen en kunnen geven voor onze 
Kerk. We beseffen dat iedereen door de sterk gestegen kosten  
het financieel lastiger heeft gekregen, maar dat is ook voor 
onze Kerk. De één wat meer als de ander. Het is daarom ook 
goed te zeggen dat we blij zijn met elke bijdrage.  

Het college van Kerkrentmeesters 
 
 
 

Vorming 
 

 
28 december Wandelen op zaterdag 
Attentie! Dit keer gaat de wandelgroep Lazama wandelen op 
zaterdagmiddag 28 december 2024! We verzamelen om 13.30 
uur bij Restaurant Nieuwe Brug, Lemelerweg 13 en wandelen  
ongeveer 8 km op een rustig tempo via een verrassende Oud 
en Nieuw route van Henk Stegeman. Neem voor de zekerheid 
nog wat eten en drinken mee voor onderweg, na onze 
wandeling kunnen we genieten van oliebollen en een drankje 
(voor eigen rekening). Iedereen is welkom, neem familie, 
vrienden en buren mee, om samen het oude jaar uit te 
wandelen!  

Herman Tip 
 
 
 

Algemeen (kerkelijke) berichten 
 

 
Regionaal 
 
Hendukkie viert kasfeest    Alex Schuurman 
Het is zoaterdagmirrag. Hoastig lup Hendukkie noar De Kern 
biej de karke. Ze wil disse keer nie te late ween, want de rolln 
veur het kasspel wurd verdeeld en het is de eerste keer dat zie 
met mag spulln. Het liefste wil ze de engel ween met zon 
mooie witte jurk an. In hun kinderbiebel stiet een mooie 
gekleurde plate van een engel met grote vleugels. 's Aomps in 
berre dreumt Hendukkie d’r wel is van um as zon engel deur de 
luch te zweem. 
Maar as de rolln veur het kasspel verdeeld wurd, vind alle 
kinder, dat Jwanna met heur lange blonde hoor vulle meer op 
een engel lik dan Hendukkie, den kot donker hoor hef. Zie krig 
de rolle van de herbergierster, maar door hef ze gin zin in. Dan 
mut ze samenspuln met Thang, een Vietnamees jochie, den de 
herbergier zol ween . 
Thang is nog niet zo lange biej de club. Op een keer toen hij 
niejsgierig veur traam steunt te kiekn, vreug de jufvrouw of hij 
binnn wol kommn. En noe kump hij elke keer. Zien moe mut 
dan warkn in restorant ‘Wok Seng’. Hij hef gin va meer. Thang 
prut nog niet zo goed Nederlands en drumme vindt Hendukkie 
dat hij niet met kan doen an het kasspel. Onderwiel dat ze noor 
huus hen lup, wurd ze alsmaar lilleker. 'Volngde wekke goa ik 
niet noor club', zegt ze in zichzulf, 'loat een ander maar veur 
herbergierster spuln!' Thuus slut ze de deure met een klap 
dichte en gooit heur rolle onder de kapstok. ‘Zo, kan het niet 
wat zachter?' vrug heur breur Wilm, die net noor beneden 
kump. 'Bemui oe met oew eing zaakn!' zeg Hendukkie kottof. 
Wilm blif veur heur stoan en zeg ploagend: 'Ie bint lillijk aaj je 
zo zoer kiekt, weet ie dat?'. 'Goa vot!' schreeuwt Hendukkie en 
gaaf hum een drukkert. Zie schrikt er zelf van en maakt dat ze 
weg kump. Wilm kwoad achter heur an. Glukkig kump va er net 
an en den huld hem teeng. Hendukkie vlucht noor heur 
kamertie en dut de deure op slot. 
Zie heurt dat grotmoe kump koffiedrinken. ‘Wat naar um hier 
noe in mien ientie te zitten', denkt ze. 'Stom einglijk um zo 
kwoad te wurdn.' Zie giet noar beneden en probeert 
ongemarkt in een huukie van de kamer te goan zittn. Maar 
moe vrug: 'Is dat papier van oe? Het lag in de gank op de 

grond. Is het van het kasspel dat jullie goat spulln?' Hendukkie 
knikt stoers. 'Bin ie niet tevreen met oew rolle?' 'Nee', zegt 
Hendukkie kwoad, 'ik wol graag de engel ween, maar dat mag 
Jwanna doen umdat ze lang blond hoor hef. 'Ik vinne dat niet 
eerlijk. Noe mut ik met dat Vietnamese jochie spulln as 
herbergier en herbergierster.' 'Nouw, ie bint ok helemoale niet 
engelachtig, zussie!' zeg Wilm lachend, 'of ie zoln muttn spuln 
veur een kwoade engel, den klappn uutdeelt met heur 
vleugels. Zol misschien bes mooi ween, weer is wat aens dan 
zon zuute engel.' Hendukkie stekt heur tonge uut. Maar moe 
zeg: 'Iederiene zol in een kasspel veur engel kunnn spulln. De 
kleur van oew hoor of van oew vel dat dut er nie toe. Ok nie of 
ie een jong of magie bint, een Vietnamees, een Indiaan of een 
Afrikaan met kroeshoor ...' 
'Dat kan toch niet!' rup Hendukkie. Zie pakt de kinderbiebel uut 
de kaste en zug de plate den zie zo mooi vindt. 'Kiek maar. Zó 
zut een engel er uu!t' 'Wiej weet eigelijk niet hoe een engel er 
uut zut', zeg moe, 'zon engel met vleugels en een straalnkrans, 
zo hebt de mensen het zich vrogger veuresteld en de schilders 
hebt het van mekare overenummn.' 
'Engeln bestoat nie', zegt Wilm, 'hebt jullie dur wel is iene 
ziene? Ik geleuve niet in engeln.''Maar het stiet toch in het 
kasverhaal in de biebel?' zeg Hendukkie, 'zo ist toch, va?' 
'In de echte biebel wurd niet verteld hoe engeln er uut ziet, wèl 
wat ze dóet. Een engel is een bosschopper van God, den de 
mensn iets kump vertelln of iets in de name van God doet’ 
‘Waarn er dan allin in de tied van de biebel engeln?’ vrug 
Hendukkie, ‘bint ze dur noew niet meer?’ 'Nee hoor!' zeg Wilm, 
'ik bin dur teminsen nog nooit iene teeng ekummn.'  
‘Ikke wel!' zeg Grotmoe opiens. Hendukkie kik heur niejsgierig 
an en vrug: 'Wonneer dan?' 'Het was in noorlog', vertelt 
grotmoe, ‘Ik ware nog maar een magie, wiej haarn niet genog 
te ettn en melk kon mien moe niet meer koopn in de winkel. 
Drumme geung ik vake op de fietse noor een boer um melk te 
haaln. Ik was de olste thuus. Mien va, oew grofva, was ondere 
dukkn umdat hij niet veur de Duutsers wol warken. Wiej haarn 
gin echte bane meer op de fietse, woor ie lucht in konn 
pompen. Ik had een olde fietse met hadde dunne bane zonder 
lucht erin. Dat was zwoor fietsen! Op een mirrag midden in de 
winter geung ik weer noor de boerderieje umme melk te haaln. 
Het had smargns dooid, maar smirrags begun het weer te 
vriezen. De weg wurdn spekglad. Doordeur geunk het mis. Ik 
gleed uut en kwame ongelukkig op mien linkervoet trechte, dat 
ik er niet meer op konne stoan. Nou, door zat ik dan in die  
kolle witte wereld op een ienzaam weggie. Gniene te ziene. 
Kware al bange dat ik door dood zol vriezen, toen er een olle 
keerl an kwaamp. Hij had een slee met een paar stokken biej 
zich en sokken over zien schoene umme niet uut te glien. Hij 
wonn in een huus vedderop en had mie zien zitten. Hij leng 
mien fietse an de kante van de weg en hulp miej op de slee. 
Met de stokken, woor een paar iezern punten an zaatn, kon ik 
noe zelf sleejen, onderwiel hij an het touw truk. Zo hef hij miej 
eers noor zien huus ebrach, woor ik van zien vrouwe een beker 
warme melk krege. En doornoa hef hij miej op die slee 
helemoale noor huus hennebrach. Den oln keerl zaagter niet 
uut in zien verslettn jasse, maar veur miej was hij een engel! 
Het is al meer dan 80 joor leedn, maar den engel zol ik nooit 
vergettn.' Het is eem stille noa het verhaal van grotmoe. Dan 
zeg va: ' Ja, iej bint een engel deur waaj zégt en deur waaj 
dóet.' In die wekke leert Hendukkie toch maar heur rolle veur 
het kasspel. Thang dutt arg zien beste um goed Nederlands te 
proatn. Toch vindt Hendukkie het nog aalt verveelnd dat ze 
saam met hum mut spulln en dat lut ze hem marken ok. Zie 
giet niet met zovulle wille noor het kasfeest as andre joorn en 
is bliej as het kasspel offeleupn is. Umdat Hendukkie dich biej 
de karke wont, vreug de jufvrouw heur of ze wul helpen 
opruumn. Maar Thang zeg: 'Ik help wel, mijn moeder is toch 
niet thuis, ze moet de hele avond werken.' 'Viert jullie dan gin 
kasfeest?' vrug Hendukkie. 'Nee, mijn moeder moet morgen 
ook naar ‘Wok Seng’.' 'Nou, as iej wult helpn, dan goa ik maar', 
zeg Hendukkie. Vedder weet zie niet vulle te zeng. Ze kan hum 
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gin 'prettig kasfeest' wensen, want dat zol er niet ween veur 
hum. Zie hef er noew spiet van, dat ze zo lillijk teeng hum deud. 
Hoe kon ze dat weer goedmaken? Wacht is eem; zie hef een 
mooie penne van Sinterkloas kreeng, met een somp erin, zon 
broen beutie, dat hen en weer kan vaarn. As zie den noe is an 
hum zal geem? 
Ze holt noar huus, rent metien de trappe op noar heur kamer 
en dut een mooi pepiertie umme de penne. Ze vertelt heur 
moe, den in de kukkn bezig is, wat ze van plan is. ‘Ie kunt Thang 
ok vroang of hij hier wil kommn ettn en met oons kasfeest wul 
komm viern,' zeg moe. 'Das mooi, ik goa gauw kiekn of hij nog 
biej de karke is.' En weg is Hendukkie weer.  
Thang kump net de karke uut. Hij lup een bettie gebeung met 
zien hande in zien zakkn in de Bouwstroate. 'Heej, Thang!' rup 
Hendukkie, 'wil ie biej oons kommn ettn?' Verrast kik Thang op. 
'Vindt je moeder dat goed?', Tuurluk,' zeg Hendukkie, 'zie hef 
het ja zelf ezeg.' Thang giet graag met en vuult zich al gauw 
thuus. Hendukkie zut hoe hij van alles genut: de brandende 
keersn, het lakkere ettn, het zingn en de spullegies.  Het is al 
late as Hendukkie, saam met heur va, Thang noor huus hen 
brengt. As Thang de deure lus dut, stopt Hendukkie gauw de 
mooie penne in zien zak.  
En as zie met va weer noor huus hen lup, zegt ze: 'Wat haaw’t  
venoamp toch goed, of nie va? ’t Was nog mooier as andre 
joorn. Kwaamp dat noe deurdat Thang erbiej was?' Va 
glimlachn en zeg: 'Misschien waar ie venoamp tóch een 
kastengel!’  
Thuus’ekummn goat ze nuist moe op de baanke zitt’n. Va truk 
heur op zich an en zee: ‘Ik wete nog wel een mooi kastverhaal, 
maar dat vertel ik oe het andre joor. 
 
20 december Adventsconcert Looft den Heer uit Notter 

Op deze vrijdag geeft de Christelijk Gemengde 
Zangvereniging Looft den Heer uit Notter een 
adventsconcert in de Dorpskerk in Wierden. Dit 
jaar willen wij dat weer doen met veel bekende 
en traditionele Kerstliederen, maar we zullen 
ook een aantal nieuwe liederen zingen.  

Medewerkers zijn Ronald IJmker (orgel), Kees de Bruin (piano) 
en Leon Koppelman (panfluit). De avond staat onder leiding 
van onze dirigent Jan Quintus Zwart. 
Komt u ook om samen met ons uit te kijken naar de komst van 
Jezus? U bent van harte welkom in de Hervormde Dorpskerk, 
Burg. J.C. v.d. Bergplein 3 in Wierden. De avond begint om 
20.00 uur, de deuren gaan open om 19.15 uur. De toegang is 
vrij. Wel is er een collecte voor de kosten. 
Kijk voor meer informatie over ons koor of onze activiteiten op 
onze vernieuwde website www.looftdenheer.nl of volg ons op 
Facebook! 
 
22 december Gospeldienst Den Ham 
Deze dienst staat natuurlijk in het teken van kerst! De dienst zal 
geheel verzorgd worden door Choral en Musis onder leiding 
van Henk Ruiter uit Ommen. Ds. Frans Ort zal een eigentijds 
kerstverhaal vertellen. We zien uit naar deze bijzondere dienst 
voor jong en oud. Graag heten we u en jullie van harte welkom, 
om 19.00 uur in de Gereformeerde kerk aan de Ommerweg 27 
in Den Ham. 
 
30 december ‘Oudejaarsconcert’ 

met organist Everhard Zwart en 
oliebollen om 15.00 uur in de Willem 
Hendrik Zwart Hal. 
Het volledige programma vindt u 
binnenkort op onze site. 
www.huetink-royalmusic.nl 

Reserveren wordt op prijs gesteld: ℡ 0572-371838 /  
of via de website.  
Graag contant betalen, het is niet mogelijk om te pinnen.  
Adres: Grensweg 17 Lemelerveld.  
 

16 januari Het vervolg van Ommer, Ommenaren en 
‘vreemdelingen’ 
Op 29 februari jl. is er een druk bezochte ontmoetingsavond 
georganiseerd met als motto: Ommers, Ommenaren en 
‘vreemdelingen’ ontmoeten elkaar. Dit was een groot succes 
en we willen hieraan een vervolg geven. Daarom vragen we 
u/jullie om de volgende datum te noteren voor een nieuwe 
ontmoeting: 
Donderdag 16 januari van 19.30 uur tot 21.00 uur. 
Plaats: Het Baken, Trompstraat 2 
Binnenkort zullen we in een volgend persbericht meer 
informatie geven. Namens de initiatiefgroep Ommen Ontmoet, 

Jaap Koelewijn (contactpersoon) 
 
18 januari Nieuwjaarsconcert Take Five 
met Annette Jumelet (viool), 
Leon Koppelman (panfluit), 
Peter Koetsveld (klarinet), 
Marien Stouten (orgel) en 
Jan Peter Teeuw (vleugel) 
om 15.00 uur in de Willem 
Hendrik Zwart Hal te 
Lemelerveld. Reserveren wordt op prijs gesteld:  
℡ 0572-371838 of via de website.  
Graag contant betalen, het is niet mogelijk om te pinnen. 
 
Oliebollen en water? 
Ja, dat zit zo: wij gaan weer ons best doen de 138 bewoners 
van het gehandicaptentehuis in Sri Lanka te helpen. Het tehuis 
beleeft zware tijden want het heeft al maanden niet geregend, 
de oogst dreigt te mislukken en de waterbron bij het tehuis is 
opgedroogd. Er wordt nu met man en macht gewerkt om water 
te halen uit een dichtbij gelegen meer. Geld is nodig voor een 
waterput, leidingen, een pomp en een grote watertank. Van 
ZWO kregen we al een mooie bijdrage. En stichting Ayubowan 
gaf een voorschot. Samen kunnen we het bedrag bij elkaar 
brengen als u bij ons oliebollen bestelt gebakken door de 
warme bakker.  

Dat kan door deze QR-code te scannen of ons 
te bellen. 
Oliebollen van ons = water voor hen!  
NB Elke cent die onze actie opbrengt komt, na 
aftrek van de onkosten, bij het goede doel 
terecht, daarvoor zorgt stichting Ayubowan.  

Er is geen strijkstok. Graag tot gauw! 
Janny en Symen Wiersma  / Henk en Tity Dijkstra  
 
 
 

Gebedspunten 
 

 
Hieronder wordt een aantal gebedspunten aangereikt om voor 
te bidden of te danken.  
We geloven in de kracht van het (gezamenlijke) gebed! Zoals in 
Lucas 11 vers 9 en 10 staat: Daarom zeg Ik (Jezus) jullie: vraag 
en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er 
zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangt, en 
wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. 
Bidt en dankt u ook mee? 
 
Gebedspunten   

Laten we God danken dat we met Kerst mogen vieren 
dat Hij naar ons omziet en dit heel duidelijk heeft laten 
zien in de komst van zijn Zoon Jezus op deze aarde, die 
de straf voor onze zonden heeft gedragen en daarmee 
de weg tot God voor ons heeft vrijgemaakt. 
Laten we bidden dat Gods oneindige genade en liefde 
voor ons, ons ertoe zal brengen zelf ook genadig en 
liefdevol te zijn naar de mensen die op ons pad 
komen, door de kracht van de Heilige Geest. 
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Laten we bidden dat we om mensen heen zullen staan 
die in deze dagen de pijn van eenzaamheid, ziekte, 
ruzie, scheiding of gemis extra ervaren. Dat een ieder 
Gods nabijheid, troost en kracht mag ervaren. 
Laten we bidden dat alle activiteiten die met de 
feestdagen in de kerken plaatsvinden tot zegen en 
bemoediging van alle aanwezigen zullen zijn en ieder 
die zich daarvoor inzet Gods zegen en kracht mag 
ontvangen. 
Laten we God danken voor het vele werk dat  
ds. Den Braber in de afgelopen jaren voor beide 
gemeentes heeft mogen doen.  
Laten we bidden om Gods nabijheid, kracht en 
innerlijke rust voor alle (chronisch) zieke mensen en 
voor de mensen die om hen heen staan.  
Laten we God danken voor alles wat we van Hem 
mochten ontvangen in het afgelopen jaar en laten we 
bidden om Gods zegen en leiding door de Heilige 
Geest voor het nieuwe jaar. 

 
Heeft u een gebedspunt waarvoor u graag gebed wilt door de 
gemeente? Geef dit dan door op het volgende emailadres: 
gebedskalenderommen@live.nl. Ook voor informatie over de 
verschillende gebedsgroepen in de gemeente kunt u mailen 
naar dit mailadres. 
 
 

Kerkelijke adressen etc. 
 

 
Inleveren kopij kerkblad 
Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 10 januari. 
De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk 
op ! maandag 30 december voor 17.00 uur! te zijn 
ingeleverd via e-mail: 
Redactie Kerkvensters Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen 
  ℡ 463928 
   kerkvensters@pkn-ommen.nl 
  of in de brievenbus bij de ingang van De Kern 
Posters dienen 5 weken van tevoren in Word te worden 
ingeleverd. Plaatsing gebeurt alleen bij voldoende ruimte. 
De redactie behoudt zich het recht voor om indien nodig kopij 
in te korten. 
Advertentietarief: € 3,50 per cm hoogte 
 
Coördinatie bezorging 
Mw. H.H. Schippers-Voortman  
Mw. H. Jaspers-van Duren  
Woensdag eens per 14 dagen van 19.00 – 20.00 uur ℡ 463928 
 
IBAN Banknummers  
Hervormde gemeente 
Kerk : NL54 RABO 0373 7266 00 
Diaconie  : NL41 RABO 0373 7386 68 
Kerkblad Kerkvensters : NL26 RABO 0373 7266 19 
 
Gereformeerde kerk 
Coll. van Kerkrentm. : NL21 RABO 0348 9043 12 
De Kern : NL78 RABO 0348 9003 76 
Diaconie : NL77 RABO 0348 9043 71 
Diaconie o.v.v. ACD : NL77 RABO 0348 9043 71 
Ger. kerk o.v.v. Noaberkerk : NL21 RABO 0348 9043 12 
Kerkblad Kerkvensters : NL30 RABO 0373 7427 46 
 
Gezamenlijke nummers 
PaKaN! : NL76 RABO 0348 9050 68 
ZWO-commissie : NL49 RABO 0348 9044 87 

 
Geven kan ook via de kerkapp PKN Ommen: 
Met de QR code kom je direct bij het geven 
gedeelte van de kerkapp 
 
 

Website 
PKN gemeenten Ommen: www.pkn-ommen.nl 
   info@pkn-ommen.nl 
 

Hervormde gemeente 
 
Kerkenraad 
Praeses: Dhr. M. Dunnewind  
Scriba: Mw. G. Westerhof  
  herv-scriba@pkn-ommen.nl 
 
Hervormde Diaconie 
Commissie bijstand  
 herv-diaconie@pkn-ommen.nl 
 
Kerkelijk bureau 
Adres: Kerkstraat 5 7731 CX  Ommen ℡ 451338 
 Dhr. H. Kortman 
Geopend: Dinsdag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur 
  kerkelijkbureau@pkn-ommen.nl 
 
Kerkgebouw Ommen 
Koster: Dhr. R. Haveman  
  herv-kerk@pkn-ommen.nl 
B.g.g. Mw. D. Stegeman-Stegeman  
  herv-kerk2@pkn-ommen.nl 
 
Kerkgebouw Vinkenbuurt 
Koster: Mw. A.M.H. Kamphuis-Andeweg   
 Mw. B. Bijl-Goor  
  vinkenbuurt@pkn-ommen.nl 
 
Interkerkelijk Missionair Punt Pand25 
Adres: Brugstraat 25, 7731 CT Ommen 
Openingstijden: 
Woensdag  13.30-15.30 uur  
Zaterdag  13.30-15.30 uur 
Reserveren: herv-reserveren@pkn-ommen.nl 
 
Collectebonnen 
Ze zijn er van € 0,35, € 0,60, € 1,00 en € 2,00 
Verkrijgbaar tijdens kantooruren op het kerkelijk bureau. 
De collectebonnen kunt u ook gebruiken in de Gereformeerde 
kerk. 
 

Gereformeerde kerk 
 
Kerkenraad 
Praeses: Dhr. G. Warner  
1ste Scriba: Mw. H. de Lange-Schoppink 
  geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl 
 
Kerkelijk bureau 
Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen 
Voor zaken aangaande Ledenadministratie/Kerkelijk Bureau: 
- Via koster/beheerder/medewerkers:  
 persoonlijk- of telefonisch contact op dinsdag  
 en donderdag van 9.00-12.00 uur via de ingang  
 van De Kern 
-  ledenadministratie@pkn-ommen.nl 
 
Kerkgebouw Ommen 
Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen ℡ 451206 
Beheerder: Dhr. H.J. Jansen 
  dekern@pkn-ommen.nl 
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Openingstijden van de Kerk/Zalencentrum De Kern: 
Ma-di-do: 09.00-16.00 uur en vanaf 19.00 uur 
Dinsdag: Koffie-inloop 09.30-11.00 uur 
Woensdag: 09.00-12.00 uur en vanaf 19.00 uur 
Donderdag: Kernactief 14.00-16.00 uur 
Zaterdag: 09.30-11.00 uur 
 
Kerkdiensten Witharen 
Adres: Balkerweg 56, 7738 CP Witharen 
 
Collectebonnen 
Verkoop via de bank: 
Door overmaking van het verschuldigde bedrag op rekeningnr. 
NL55 RABO 0348 9163 10 van de Geref. kerk, administratie 
collectebonnen, onder vermelding van de gewenste bonnen en 
uw adres! De prijs per vel is incl. onkosten. Verkrijgbaar zijn: 
Bon A: € 1,00 prijs per vel (19 st) € 20,00 
Bon B: € 0,20 prijs per vel (24 st) €   5,00 
Bon C: € 0,50 prijs per vel (38 st) € 20,00 
De collectebonnen kunnen ook in de Hervormde kerk worden 
gebruikt. 
Contactpersoon: dhr. G.H. Dunnewind  
 
 
 

Diversen 
 

 
Bijbelquiz  

 
1. Welke engel werd door God naar Maria in Nazaret gestuurd 
om de geboorte van de Here Jezus aan te kondigen?  
a. Gabriël 
b. Michael 
c. Het was geen engel, Maria kreeg een droom 
d. Een niet met name genoemde engel 
 
2. Wie kreeg (kregen) de opdracht de Baby van Maria de naam 
Jezus (Yeshoea) te geven?  
a. Alleen Jozef 
b. Alleen Maria 
c. Jozef én Maria kregen afzonderlijk deze boodschap 
d. Jozef en Maria waren samen toen deze boodschap tot hen 
kwam 
 
3. Welke belofte kreeg Jozef in zijn droom over Jezus?  
a. Dat Hij Zijn volk zou redden van de Romeinen 
b. Dat Hij Zijn volk zou redden van hun vijanden 
c. Dat Hij Zijn volk zou redden van hun zonden 
d. Dat Hij de troon van Zijn vader David zou ontvangen 
 
4. Wie was de eerste van de twaalf discipelen, die openlijk 
beleed dat Jezus de ‘Koning van Israël’ is?  
a. Petrus 
b. Johannes 
c. Filippus 
d. Nathanaël 
 
5. Als de Here Jezus terugkomt, waar zullen wij Hem dan 
ontmoeten?  
a. In de hemel 
b. In de lucht 
c. In het nieuwe Jeruzalem 
d. Op de Olijfberg 
 
6. Wat gebeurt er het eerst als de Here Jezus neerdaalt uit de 
hemel?  
a. Eerst zullen de (wij?!) gelovigen die dan leven, Hem 
tegemoet gaan 
b. Jeruzalem zal bevrijd worden van de vijanden 
c. Eerst zullen de overleden gelovigen opstaan 

d. Het oordeel vindt plaats 
 
7. Hoe heette de vader van Johannes de Doper?  
a. Onesimus 
b. Zacharias 
c. Simeon 
d. Dorcas 
 
8. De vader van Johannes de Doper was priester. Toen hij in de 
Tempel het offer bracht werd hij stom. Waarom?  
a. Omdat hij de engel Gabriël niet geloofde 
b. Omdat hij erg schrok van de verschijning van de engel 
Gabriël 
c. Omdat hij brutaal reageerde op de verschijning van de engel 
Gabriël 
d. Omdat hij een teken van de engel Gabriël vroeg 
 
9. Johannes de Doper mocht zeer veel mensen in Israël tot 
bekering brengen. Wie heeft dat voorzegd?  
a. Jesaja 
b. Maleachi 
c. De engel Gabriël 
d. De profeet Zacharia 
 
10. Waarom had Herodes Johannes de Doper gevangen 
genomen en in de gevangenis opgesloten?  
a. Omdat Herodes bang was dat Johannes een opstand tegen 
hem zou veroorzaken 
b. Omdat Herodes bang was voor het getuigenis van Johannes 
de Doper 
c. Omdat de vrouw van Herodes, Herodias, Johannes haatte 
d. Omdat Johannes de Doper gezegd had: ‘U mag de vrouw van 
uw broer niet hebben.’ 
 
Oplossing mag je sturen naar Willemien Eilander 
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uitnodiging voor 

*EEN PIEPKLEIN KERSTFEEST* 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

   26 DECEMBER 
  

      10.00 UUR 

     Gereformeerde kerk  

   m. m. v. kinderkoor Een vrolijk geluid  

    en een ensemble van Crescendo 
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Met medewerking van:  

Ds. Jos Hoogstede 

Muzikaal duo: Francisca en Thirza van der Wal 

 

 

 Na de dienst buiten:     

Glühwein en warme chocomel 

 

 

Collecte: Kerstactie Pan de Vida                    

Wie neem jij mee?!  

Kerstavonddienst 

Goed Nieuws, van MIJ voor jou ! 

Kerstnachtdienst 
 

Dinsdag 24 december  
23.00 uur - Hervormde kerk Ommen 

 
Thema: Nieuw hart   
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Met Kerst denk ik eraan 
dat Jezus als baby op de 
aarde is geboren. Kerst is 
een feest van warmte en 
gezelligheid. 

Ik mag voorzitter zijn van een 
geweldig PaKaN! team waar ik 
enorm veel bewondering voor 

heb. Ik hoop dat God in de 
komende jaren veel door ons 

heen kan doen voor PKN Ommen. 
Want de Kerk is de HOOP voor de 

wereld!

Het delen van de oneindig 
grote liefde van God met 

kinderen/jeugd. Mooi hoe ik 
dat als jeugdouderling (Hg) en 
als leiding van club N-Joy mag 

doen! 

Mijn wens voor de kerk is 
dat jongeren (maar ook 
ouderen) over het 
Evangelie horen en 
groeien in geloof. 

Ik zit in de kerkenraad en 
ben ouderling bij doop- en 
jonge gezinnendiensten. 
Binnen PaKaN! ben ik 
penningmeester en help 
ik mee met organiseren 
van grote activiteiten 
zoals Paaswake en 
ontbijtactie. 

Wij bedanken alle vrijwilligers 
voor hun inzet dit jaar! Op deze 
foto zijn enkele PaKaN! leden de 

bedankjes aan het inpakken.  
 

We blijven op zoek naar 
vrijwilligers. Wil jij meedoen in 
ons jeugdwerk? Meld je dan bij 

één van ons! 

 
 
 
 
 
  

Mijn verlangen voor 
anderen is dat ze een licht 
in de wereld zijn en dat ze 
om zich heen mogen 
schijnen, zodat anderen 
door jouw licht HÉT LICHT 
zullen zien. 

Ik droom van een kerk waar 
iedereen Jezus kan leren 
kennen. En een kerk 
waarvan niet-Christenen 
denken: ‘hoe komt dat toch 
dat ze zoveel rust en vrede 
uitstralen ondanks nood en 
ellende waar ze mee 
worstelen?’. 

Als PaKaNner zet ik mij in voor het 
jeugdwerk. Ik vind het belangrijk om het 
geloof door te geven aan mijn dochter. Dat 
kan ik niet alleen.  
Om het geloof door te geven heb je andere 
gelovigen (een gemeente) nodig. Hieraan 
wil ik graag mijn steentje bijdragen, door 
activiteiten te helpen organiseren waar 
kinderen en jongeren, maar ook ouders, 
elkaar kunnen ontmoeten, kunnen leren 
en kunnen groeien. Marijke van Harten 

Kinderwerk 

Marieke Veneberg 
Jeugdouderling, kinderwerk 

Arjan Veurink 
Jeugdouderling Hg 

Egbert_Jan Haselhorst 
Jeugdwerker PKN Ommen 
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